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Stap 1: 
Het water 

waarin we zwemmen.



Van verandering in de 
wereld naar een 
verandering van 
werelden…

• In het oude paradigma staat het IK 
centraal: ik denk dus ik ben, ik heb 
dus ik ben, ik deel dus ik ben…
• Onmiddellijke en onbegrensde 

consumptie
• Individuele vrijheid voor alles
• Economie staat los van politiek, 

ethiek, kunst en wetenschap

• 2008: kanteljaar
• Klimaat
• Fragmentatie



Het nieuwe paradigma: ik 
ben dus wij zijn….(de Clan)

• Gemeenschapsgevoel en 
verbondenheid

• Vernieuwen, netwerken, zingeving…

• Christoffelfunctie…

• We leven tussen angst en hoop…

• Nog vier moeilijke jaren om de 
overgang te maken van IK naar WIJ.

• AI als bondgenoot...honger naar 
menselijke verbondenheid.



“Humans will not be replaced by AI. 
Humans will be replaced by other humans using AI.” 
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Het komt goed…

IK

Wij





Het draait 
allemaal rond 
EVA-LUTIE

• Als ze het moet vragen is het al te 
laat…dus innoveer, experimenteer.

• Loop, ren, ga naar haar toe, 
verzeker je van haar eeuwige trouw 
dus waardering, dankbaarheid.

• Co-ouderschap dus slimme feedback 
bij alles. 

• Alles doet ertoe – je kunt je niet 
achter je logo verschuilen dus let op 
alle details van je schoolproces.



Leeftijd maakt verschil

• Digitale inboorlingen (1,8), schermklevers, 
10-jarigen

• Generatie slasch – Einstein, slim – snel – 
sociaal (1,2) 20 - jarigen

• Flexistentialisten – Grenzeloos - spelen 
(1,3),30 –jarigen 

• Klovers – pragmatisch druk (1,5) – 40 – 
jarigen - begrip

• Babybloomers – superdruk (1,5) – 50 
jarigen - rap

• Masterboomers- medioren (1,7) – 60 
jarigen - genieten

• Stille generatie – senioren (1,3) – 70 
jarigen - respect



Even terugkoppelen…

• Hoe hoog is het “wij zijn” gevoel in jouw 
schoolteam?

• Scoor tussen 0 en 100 procent?

• Nemen jullie de eva-lutie mee in jullie 
dagelijkse schoolorganisatie?

• Durven risico’s nemen, vernieuwen in 
de werking: 1 2 3 4 5 6 7

• Cultuur van bedanking en herkenning: 1 
2 3 4 5 6 7

• Co-creatie – wijze inspraak: 1 2 3 4 5 6 7

• Aandacht voor de details van de 
werking: 1 2 3 4 5 6 7

• Kan je de leeftijdsverschillen met bijhorend 
gedrag herkennen in het schoolgebeuren?



Stap 2 

Je durft gemakkelijker te 
springen als je weet waar je 
terecht kan komen.

Bouw een unieke vuurtoren voor 
jouw school.

Begin altijd met het einde.



De brug leggen…

Als het water waarin je zwemt in volle transitie is, als de eva-lutie bepalend is, als 
je gevoelig moet zijn voor de verschillende leeftijden…als je moet rekening 
houden met superdiversiteit, superdigitalisering en duurzaamheid…

Verzorg dan je rol als leider (de toekomst), naast je rol als manager (verleden) en 
je rol als coach (nu).

Een leider zoekt met zijn team naar een  route doorheen dit unieke speelveld van 
het leven en maakt keuzes. Enkel als je een brandend JA hebt kan je rustig NEEN 
zeggen. Ben je een blad of een tornado.





De vuurtoren...

Waar willen jullie staan binnen drie jaar met 
jullie school?

Drie bouwstenen van de vuurtoren:

• De toren: Wat zijn jullie droomdoelen? De gedroomde 
resultaten die je zou willen behalen.

• De lamp: Kan je verwoorden ‘waarom’ jullie die 
doormdoelen willen behalen.

• De grond: wat zijn de gedeelde waarden? Jullie stijl van 
samenwerken.

Waarom?

Wat? Gedroomde resultaten.

Van waaruit…gedeelde waarden.



Jullie unieke waarom helder verwoorden 
is jullie motivatiebooster…

Waarom?

(hart)

Hoe?

(hoofd)

Wat?

(hoofd)

Waarom bestaat jouw
 school?

Hoe ben je georganiseerd 
en hoe werk je samen: 
team, werkgroepen, ….

Activiteiten,  evenementen, 
communicatie…



Heb je op school het gevoel
dat je een muurtje aan het 
metsen bent of ben je een
kathedraal aan het bouwen.







We doen de lifttest…



Volgende 
stappen…



Zelfzorg
Hou de zaag scherp…

Stap 3: Waar haal je de energie om 
een schooljaar lang op woelig 

water te varen en telkens weer te 
springen in de richting van jouw 

vuurtoren?





Een mens is een auto 
met vier banden….

• Band 1: fysiek - lichamelijke
component (handen)

• Band 2: denken – mentale
component (hoofd)

• Band 3: gevoel - relationele
component (hart)

• Band 4: inspiratie - mystieke
component (ziel)



Gelijkwaardige 
bandenspanning?

• Band 4 (mystieke component) is bijna leeg…

• Band 1 (fysieke component) wordt vaak
verwaarloosd - curatief en niet preventief…

• Band 3 (relationele component) staat onder
zware druk om “levensruis” op te lossen.

• Band 4 (mentale component) staat op 
springen.

• Entertainment - verslaving

• De koetsier heeft het overgenomen van 
de reiziger…



Band 1: je gezondheid, 
jouw kostbare schat…

• Verzorg je voeding:

• Neem tijd om te eten en eet gezond…

• Fruit op vergaderingen…

• Beweeg:

• Minimaal: 3 X 20 minuten per week

• Slapen: doe er een half uur bij gemiddeld…

• Beloon jezelf met: sauna, massage, 
wandelen…

• Een bewegingsbreak



Band 2: Gedachten zijn 
krachten…

• Denken, voelen, doen…de 
drietrapsraket…

• LevensLang Leren

• Goed denken is goed doen

• “A leader is a reader”

• Voorzie jezelf regelmatig van nieuwe 
informatie:

• Jij kiest de informatie en niet de 
informatie die jou kiest



Band 3: geluk = relaties

• Verzorg je bronrelaties en je vriendschappen…

• Eén date in de week met wie het dichtst bij je staat…

• Organiseer 1 op 1 momenten met partner en kinderen

• Doe dankbaarheidsbezoeken…

• Heb je een mentor of coach of maatje? Bakoven
principe…





Band 4: onze mystieke band

• De meester komt als de leerling klaar is…

• Vrijheid is hier kostbaar…we geven enkel
suggesties, niets moet…

• Vier suggesties of wegen…



Weg 1: koffie drinken

• Praten met jezelf over jezelf… een kostbare
eerste stap naar bewust leven. MWM -
moment

• Spiegelmoment

• Fietsend, wandelend, in de tuin werkend…

• Wat is jouw diepste verlangen? Noteer enkele
woorden of zinnen.

• ………………………………

• Omcirkel de gedachte die je het diepste raakt.



Weg 2: Thee drinken • Heet water is je leven

• Het theezakje is een vorm: 
gedicht, tekst, lied, kunstwerk, 
natuur, film, 
(https://www.kuleuven.be/tho
mas/page/verder-kijken/)

• Kruiden: inspiratie

• Theeceremonie

• Dagelijks, alleen of samen: met 
boekje in een hoekje.

https://www.kuleuven.be/thomas/page/verder-kijken/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/verder-kijken/




Weg 3: wijn drinken • Mediteren - verstillen 

• Vele wegen naar een zelfde 
doel: je verbinden met je 
dragende Bodem.

• De weg tussen je hoofd en je 
hart is 30 cm maar heel lang…

• Je onderscheidende 
vaardigheden als leider liggen 
op hartniveau en worden door 
je hoofd versterkt: vrede 
brengen, innoveren, verbinden, 
inspireren,…

• Colruyt - Torfs - Bostoen … 



De weg van het focuspunt • Kies een focuspunt:

• Vrede, Liefde, Vertrouwen

• Jezus

• Ma - ra - na - tha

• Ik ben de moeite waard

• Luister naar je innerlijke Stilte

• Rug recht, ogen sluiten, gsm-wekker
zetten en doen.

• Postzegelinstructie: het complexe
counteren door het eenvoudige.



Weg 4: bruiswater drinken –
mindfulness – leven in aandacht…

• Gewone dingen - buitengewoon doen

• Microgolf momenten

• Je brengt de bruis (de spirit) terug in 
het gewone.

• Balans herstellen tussen
relatiegericht (verticaal) en
doelgericht (horizontaal)

• Is alles wat je doet een middel tot 
een doel of heb je een duidelijk
richting en is het middel ook het doel.

• Van self-service leadership to serving 
leadership.



•Omarm de chaos…het komt echt goed.

•Bouw met je team een vuurtoren die werkt…

•Zet jezelf op de eerste plaats…

•Farocompagnie kan je maatje zijn in al deze processen: 
vuurtorens bouwen, werken met 
grondhoudingen,leiderschapcoaching, communicatie 
optimaliseren…ons droompubliek – mensen die geen tijd en 
geen geld hebben…

•De wind blaast een kaars uit maar wakkert een vuur aan.

www.farocompagnie.be

Durf te springen…het loont echt de moeite.
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